Als het donker wordt

doen we het licht aan.

Als donkere wolken ons leven bedreigen,

branden wij vaak een kaars.

We doen dat in het vertrouwen

dat, door alle duisternis heen,

Gods licht voor ons mag schijnen.

Daarom bidden wij bij het aansteken van deze kaarsen:
God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.
Als Gij het wilt,
dan wijkt het duister voor het licht,
dan wordt het leven helder.
Wij vragen U: zegen deze kaarsen
en hoor onze gebeden, uitgesproken of onuitgesproken.
Moge deze kaarsen licht en warmte brengen,
moge wij de kracht krijgen die we nodig hebben
bij wat er ook op onze weg komt.
Moge deze kaarsen ons eraan herinneren
dat Gij ons altijd brengt
naar de bron van het licht, de vrede en de vreugde:
Jezus, onze Heer.
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